
 

 

     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 14 april 2024 

   Voorganger: Ds. G. van Vliet 

   Organist: mevr. Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 
van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 
 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 98:1 en 2 (NPB) 

 

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 

Hij wist met kracht te triomferen; 

zijn recht kwam stralend aan het licht. 

Hij wilde zich in liefde buigen 

naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 

Hij is het die verlossing geeft. 
 

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 

Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 

Zeeën en aarde, jubel luid! 

Laat alle bergen vrolijk zingen; 

rivieren, klap bij het refrein. 

De HEER komt ons met recht omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 



 

 

Aanvangswoorden 

 

Gebed om ontferming: Van Harte 104 (Melodie Lied 1008) 

 

Wie gebroken is door lasten 

zwakheid aan den lijve kent, 

wie in duisternis moet tasten, 
van het licht is afgewend, 

die hoort woorden, onomwonden, 
van een God die ons herkent. 

 

Wie zichzelf niet meer kan dragen, 

naar beneden is gericht, 

wie verdwaalt in duizend vragen 
en moet leven zonder licht, 

die wordt bij de hand genomen 

en door God zelf opgericht 

 

Jezus, mens van God gekomen, 
om met mensen mens te zijn, 

U hebt lasten aangenomen, 

bent gebogen onder pijn. 

Zo hebt U het Licht ontstoken, 

om de mens een God te zijn. 
 

Leefregel: 1 Joh. 2:3-6 

 

Lied: 305:2 Alle eer en alle glorie 

 
Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord:  



 

 

Schriftlezing: Micha 4:1-5 

 

Lied: Ps. 33:6 (NPB) Verlangend staan wij uit te kijken 

 

Verlangend staan wij uit te kijken 

naar onze redder, onze Heer. 

Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 

Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 

ja, Hij maakt ons blij. 

HEER, wil aan ons denken, 

ons uw zegen schenken. 

U verwachten wij. 
 

Schriftlezing: Joh. 21:15-23 

 

Lied: 859:1 en 4 Schuldig staan wij voor U, Heer 

 
Schuldig staan wij voor U, Heer, 

schuldig, onweersproken. 

Tel de duizendmaal dat wij 

U hebben ontbroken. 

Zie ons aan: / onze naam 
had Gij opgeschreven 

in uw boek des levens. 
 

Onze ontrouw hebt Gij ver 

achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 

als de nieuwe morgen. 

Uw gericht / schept ons licht, 

waar wij onze wegen 

kiezen met uw zegen. 
 

 

Verkondiging 

 

 



 

 

Lied: 791:1, 3, 4 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken 

 
Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 
Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden -  Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 422:1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden 

 

Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 

 



 

 

Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 
Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 



 

 

MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Mw. H. Ellen-Akkerman, Schooldijk, is weer thuisgekomen uit het 

ziekenhuis. 

 

Omzien naar elkaar is een blijvende opdracht. ‘Weid mijn lammeren en hoed 

mijn schapen’, zie Jezus tegen Petrus. Die taak is er voor iedereen die in het 

licht van Christus wil leven. We denken aan hen die ziek zijn, worstelen met 

hun ouderdom of op een andere manier lijden aan het leven. En bidden voor 

elkaar in de wetenschap dat God op zijn manier nabij is. Woorden uit Lied 

856 uit het Liedboek: 

Troostend ging U met mij mee 

zelfs toen in de bangste nachten, 

in die golvende zee 

ik mijn ondergang verwachtte. 

Die het stille schreien hoort, 

droeg mij ook het duister door. 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Oostingh 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Piek, Berkenstraat. 
 

Paaskaars. 

Het is de gewoonte dat de ”oude” paaskaars ieder jaar gebracht wordt bij een 

gemeentelid. 

Dit jaar is de kaars gebracht naar Rudi Wesseling, Trumanstraat. 

 

Zondag 21 april  

Voorganger:  G.W. van Vliet 

M.m.v. de Cantorij 

Organist: mevr. Willy Misker 



 

 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 
Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen? 

Cabaret-muziek-bijbelstudie-voorstelling van Jan Jaap Wubs 

 

Op zondag 21 april 2024, om 15.00 uur in de Zuiderkerk. 

In 'Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?' is de apostel Paulus de 

sleutelfiguur, en daarmee staat de goede boodschap over Jezus centraal. 

Want daar was het Paulus immers allemaal om te doen? Jan Jaap wil het er 

graag 'even met je over hebben'. Het gaat niet alleen over belangrijke 

momenten uit het leven van Paulus, of de brieven die hij schreef. Ja, dat óók. 

Maar daarnaast vindt Jan Jaap er zelf nog wel wat van. 

Verder haalt hij er in deze theatrale Bijbelstudie wat andere vakken bij, met 

zijstapjes naar literatuur, natuurkunde en wiskunde. En natúúrlijk is er 

muziek, in de vorm van elf nieuwe liedjes, met kamerbreed cabaret, gedragen 

verstilling en alles daar tussenin. 

Geboren en getogen op de Groninger klei, is de oerdegelijke ‘no nonsense'-

mentaliteit Jan Jaap van nature niet vreemd. Denken voor je iets zegt en niet 

in tien woorden als het ook in twee kan. 

Maar als hij eenmaal ergens over heeft nagedacht, en iets heeft ontdekt dat 

hij wil delen, kun je gerust even achterover gaan zitten. Jan Jaap maakt je 

graag deelgenoot van zijn nuchtere hersenkronkels, met waar mogelijk een 

knipoog; humor betekent immers niet dat je 't niet meent? 

Jan Jaap combineert muziek en theater met een open Bijbel en neemt je graag 

mee op een (hernieuwde) ontdekkingstocht. 

“Ik vind het tof om met de combinatie van kleinkunst en een open Bijbel te 

mogen spelen. Theater is een mooi instrument om een boodschap over te 
brengen - en een fijne setting om aan te voelen of iets landt bij de mensen.” 

U allen bent van harte welkom. 

Wil u gebruik maken van de autodienst, neem dan contact op met: 

mevr. Hilly Lanjouw 0591 552560. 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Scriba@pknnav.nl 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
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